
Talia’s droom
Er was eens, in een land heel ver weg, een jong meisje genaamd Talia. 
Ze woonde met haar familie in een ver land, maar haar hart werd altijd 
getrokken naar het land van haar voorouders, Israël. Talia had de verhalen 
van haar volk gehoord, hoe ze ooit, lang geleden, in Israël woonden, maar 
verspreid waren over verschillende landen. Toch bleef de belofte van 
terugkeer altijd in hun hart hangen. Haar oma vertelde altijd over Israël 
en hoe ze ernaar uitkeken om in Israël te wonen. Ze zeiden altijd:  
“Volgend jaar in Jeruzalem”. Ze droomde van de dag dat haar familie  
kon terugkeren naar het beloofde land, en van een prachtige  
toekomst in Israël, maar tegelijkertijd was ze verdrietig  
omdat ze haar vrienden zou moeten achterlaten. 

Toen kwam de tijd dat Talia’s ouders besloten om naar Israël te verhuizen. Ze 
waren allemaal erg opgewonden en konden niet wachten op de dag dat ze eindelijk 
in Israël zouden aankomen. Ze pakten hun bezittingen in en moesten afscheid 
nemen van vrienden en familie. Haar hart was tegelijkertijd gevuld met vreugde en 
verdriet. Eindelijk zal ze naar Israël gaan, het land waar hun voorouders al zoveel 
jaren van droomden. Ze kon haar grootouders nog steeds horen praten over Israël. 
Vroeger noemden ze Israël hun Beloofde Land – een land dat God duizenden jaren 
geleden aan het Joodse volk had beloofd. De reis was lang en vol uitdagingen, 
maar Talia en haar familie hielden vol. Onderweg ontmoetten ze andere families 
die ook de reis terug naar Israël maakten. Ze noemden het “Alijah maken” – dat is 
emigreren naar Israël. Ze deelden verhalen, liederen en gebeden, en putten kracht 
en moed uit hun gezamenlijke droom.

Verhaallijn



Verhaallijn
Uiteindelijk kwamen ze na vele dagen reizen in Israël aan. Toen Talia voet op de 
heilige grond zette, voelde ze een diep gevoel van thuis zijn en vreugde. Dit was 
haar vaderland, de plek waar haar volk eeuwen geleden had gelopen. Ze was 
tegelijkertijd bang en opgewonden. Ze hoopte prachtige nieuwe vrienden te vinden 
en een fijne plek om te wonen en een goede school. En ze hoopte niet tevergeefs. 
Al snel ontmoette ze nieuwe vrienden uit verschillende landen, maar ze deelden 
allemaal dezelfde vreugde. Eindelijk waren ze in het Beloofde Land.
 

Talia en haar familie vestigden zich in een klein dorp, gelegen tussen de heuvels 
van Israël. Ze werkten hard om hun leven op te bouwen en het land te doen 
herleven dat op hun terugkeer had gewacht. Samen met hun collega-repatrianten 
plantten ze bomen, akkers en restaureerden ze oude ruïnes. Al snel konden 
ze genieten van de vrucht van hun handen – heerlijk fruit en groenten, mooie 
bloemen en de vreugde om zoveel Joodse vrienden om zich heen te hebben. Er 
waren zoveel mooie plaatsen om te bezoeken, nieuwe dingen te ontdekken en  
te leren over dit prachtige land. Ze ging naar school en kreeg veel nieuwe 
vrienden. Ze leerde zelfs Hebreeuws spreken en schrijven. 

Naarmate de tijd verstreek, groeide Talia op omringd door de schoonheid en 
geschiedenis van haar vaderland. Ze vergat nooit de reis die haar familie terug 
naar Israël had gebracht, noch het geloof dat hen onderweg had ondersteund. 
En zo werd het verhaal van Talia een bewijs van de blijvende hoop en veerkracht 
van het Joodse volk, toen zij de oude profetie van terugkeer naar het land 
Israël vervulden. Op een dag zal ze haar kleinkinderen kunnen vertellen over 
hun beslissing om van een ander land naar Israël te verhuizen. Ze zal hen 
vertellen hoe ze oude ruïnes herstelden en over hun harde werk om de velden 
te bewerken en Israël te herstellen in zijn oude schoonheid.
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Werkblad  

Welke lijn moet Talia volgen 
om in Israël te komen? 


