
Beloofde 
Land

“Ik zal dit land aan uw kinderen en 
de kinderen van uw kinderen geven” 

Genesis 12:7

Voorleestijd

VERHUIZEN NAAR EEN NIEUW HUIS
Iedereen noemt mij Abre, maar mijn echte naam is Abraham. Op een dag, toen 
ik 6 jaar oud was, zeiden mijn mama en papa dat we op vakantie zouden gaan. 
“Waar gaan we heen?” vroeg ik. ‘Het is een verrassing’, was het enige wat ze 
zeiden. Ik kon niet wachten en vroeg elke dag: “Wanneer gaan we op vakantie?” 
Maar zij zeiden steeds, ‘Heb geduld, we gaan binnenkort.”

Uiteindelijk pakte mijn moeder onze koffers in en maakte wat eten klaar voor een 
lange reis. Ik was heel erg opgewonden. De autorit was heel lang. We kwamen 
aan op een prachtige plek. Het was dicht bij de zee en er was een park met 
bomen en gras waar ik kon spelen en nieuwe vriendjes ontmoette.

Na een paar dagen was er een nog grotere verrassing. Mijn ouders vertelden mij 
dat zij hadden besloten dat wij zouden verhuizen naar deze prachtige stad. Wij 
zouden een huis zoeken en de school waar mijn nieuwe vriendjes naartoe gaan. Ik 
was erg gelukkig.

Die avond moest ik denken aan een verhaal uit de Bijbel. Het leek op wat er nu 
met mij gebeurde. De naam van de man in dit verhaal was ook Abraham. Hij was 
geen kind meer, hij was getrouwd met een mooie vrouw genaamd Sara.

Op een dag sprak God tot Abraham en zei tegen hem dat hij zijn koffers moest 
pakken omdat hij naar een nieuw land ging. “Welk land?” wilde Abraham weten. 
God zei tegen hem: ‘Ik zal je de weg wijzen terwijl je reist, want je kent dit land 
nog niet.”Abraham en Sara pakten hun koffers in en gingen op weg. Het was een 
lange reis, maar uiteindelijk kwamen ze in een land dat God hen liet zien. God 
beloofde hen dat Hij hun dit land voor altijd zou geven. God beloofde hen ook dat 
hun familie een nieuwe natie zou worden, omdat God wilde dat er mensen in een 
land zouden wonen waar ze van God zouden houden.



Voorleestijd

Na vele jaren kregen Abraham en Sara een baby en noemden hem Izak. Hij 
groeide op, trouwde en kreeg twee zoons. Eén werd Jakob genoemd en God 
beloofde dat Hij hem tot een groot volk zou maken en Hij veranderde Jakobs 
naam in Israël. Jakob had twaalf zonen en zij werden de leiders van deze nieuwe 
natie van Israël.

Dit gebeurde duizenden jaren geleden. De twaalf zonen van Jakob kregen 
kinderen en kleinkinderen en de natie werd groter en groter. In de Bijbel worden 
de mensen van deze natie vaak Israëlieten genoemd, maar nu gebruiken we 
meestal de naam Joden. Joden wonen vandaag de dag in Israël en zij zijn het volk 
dat God gekozen heeft om de rest van de wereld te laten zien dat Hij trouw is 
omdat Hij Zijn beloften houdt.

Tegenwoordig is Israël een prachtig land waar de Joden fruitbomen, groenten en 
bloemen hebben geplant. Ze hebben gebouwen gebouwd en veel boerderijen. 
Sommigen hebben geiten, schapen, of koeien en met de groenten en fruit is er 
altijd genoeg eten.

Maar niet iedereen in de wereld is er blij mee dat de Joden in Israël wonen. 
Sommige mensen zijn jaloers en willen dat het land van hen is. Ze werden 
vijanden van de Joden en er zijn vaak oorlogen in Israël. Maar God is nog steeds 
trouw en heeft Zijn belofte gehouden. Hij zei dat als je de Joden zegent, Hij jou 
zal zegenen. Maar als jij slecht over de Joden spreekt, zal Hij je pijn doen. Daarom 
leerden mijn ouders mij om niet slecht over de Joden en Israël te spreken.

Heel veel jaar geleden voerde de vijand van de Joden oorlog en dwong de Joden 
hun land te verlaten en ze verhuisden naar heel veel verschillende landen. Maar 
God beloofde dat Hij ze weer terug zou brengen. En dat is precies wat Hij nu aan 
het doen is. Joden uit vele landen verhuizen terug naar Israël, het land dat God 
hen had beloofd in de dagen van Abraham, Izak en Jakob.



Kleurplaat

Beloofde 
Land

Abraham

Izak
Jakob



Werkblad

•	 Knip de dobbelsteen uit,  
vouw ze langs de lijnen en  
lijm de flappen vast, zodat  
er een kubus ontstaat.  
Dit is jouw dobbelsteen. 

•	 Kleur de figuren in en knip  
ze uit. Dit zijn je pionnen.

Regels van het spel: 
•	 Gooi de dobbelstenen om te beginnen, de 

speler die het hoogste getal gooit, begint. 

•	 Gooi de dobbelstenen en verplaats je fiche 
met hetzelfde aantal vakjes.

•	 De eerste speler die het Beloofde Land 
bezoekt, wint.

Speciale nummers:
6 = Steek de Rode Zee over, ga verder naar 14.
11 = Je bent getroffen door de vliegenplaag, ga terug naar 8. 
23 = Je bent getroffen door de kikkerplaag, ga terug naar 17.
29 = Steek de Jordaan over, ga verder naar 38.
35 = Je bent getroffen door de muggenplaag, ga terug naar 31.
41 = Je bent getroffen door de hagel, ga terug naar 27.
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